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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  1 juni 2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Harm-Jan Inkelaar 
Ouderling: dhr.  Martin Vooijs 
Diaken: dhr.  Jan Kleinjan 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw.  Esther Botterweck 
Videoteam: dhr.   Marcel de Jong 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
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Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied   210: 1 en 2 “God van hemel, zee en aarde”  (staande) 

 

1  God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

2  Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

Groet en bemoediging   (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 

(De gemeente gaat zitten) 

 

Zingen  Psalm van de zondag:   31:  1, 6 en 7   “Op U vertrouw ik” 
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1  Op U vertrouw ik, Heer der heren, 

Gij die mijn sterkte zijt. 

Om uw gerechtigheid 

wil nimmer mij de rug toekeren. 

Betoon mij uw nabijheid 

en stel mij in de vrijheid. 

 

6  Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 

die hulp bood in de dag 

dat ik geen uitkomst zag, 

die steeds mij uit de engte leidde; 

dan mocht met lichte schreden 

ik in de ruimte treden. 

 

7  Doe mij genadig weer aanschouwen 

uw liefelijk gelaat, – 

ik ben ten einde raad. 

Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 

Hoe is mijn moed geslonken, 

het hart is mij ontzonken. 

 

Kyriëgebed    (met eenmaal gezongen Kyrië) 

 

 

Glorialied   303   : 1,2 en 3   “Zonne en maan”   (staande) 

 

1  Zonne en maan, 

water en wind, 

de bloem en het kind 

schiep onze God. 

Hemel en aard’ 
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heeft hij gemaakt. 

Schepper, wij willen U danken. 

Schepper, wij danken U. 

Schepper, wij prijzen U. 

Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

 

2  Jezus, Gods Zoon, 

leefde en stierf 

voor allen, voor ons. 

Hij leeft vandaag 

hier onder ons, 

hier onder ons. 

Jezus, wij willen U danken. 

Jezus, wij danken U. 

Jezus, wij prijzen U. 

Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

 

3  Geest die ons troost, 

levend nabij, 

genezing en vuur. 

Adem van God, 

kracht onderweg 

dag in dag uit. 

Trooster, wij willen U danken 

Trooster, wij danken U. 

Trooster, wij prijzen U. 

Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing uit   1 Samuel   12:  19-25   (NBV21) 
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19 Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat 
we niet hoeven te sterven. Want we hebben opnieuw ernstig gezondigd door 
om een koning te vragen.’  
20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang te zijn 
zolang u de HEER maar trouw blijft en Hem dient met heel uw hart.  
21 Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, 
omdat het niets is.  
22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek 
laten, want Hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken.  
23 En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik 
moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te 
wijzen.  
24 Dus: heb ontzag voor de HEER en dien Hem oprecht, met heel uw hart. U 
hebt immers zelf ervaren welke grootse daden Hij voor u heeft verricht.  
25 Maar als u volhardt in het kwaad, zullen u en uw koning te gronde gaan.’ 
 

Zingen   Lied Psalm  132:  2 en 4  “Geen vrede kwam de koning toe” 

 

2  Geen vrede kwam de koning toe, 

geen woning ter verlustiging, 

geen plek waar hij ter ruste ging, 

zolang zijn Heer geen vaste voet 

op aarde had, geen vestiging. 

 

4  Zo zal ik naar Gods woning gaan 

en buigen voor zijn groot gezag 

en juichen dat ik leven mag, 

zo zal ik voor mijn koning staan, 

Hem prijzen op zijn kroningsdag! 

 

Lezing uit   het Evangelie   Johannes  14:  15-21   (NBV21) 

15 Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.  
16 Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die 
altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid.  
De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. 
Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.  
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.  
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19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij 
wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven.  
20 Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in 
jullie ben.  
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft 
zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’  
 

Zingen Lied   670:  1, 2, 6 en 7     “Kom Schepper God, o heilige Geest” 

 

1  Kom Schepper God, o Heilige Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 

2  Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 

o bron van vuur, o levend woord. 

 

6  Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 

 

7  Lof zij de Vader, lof de Heer 

die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 

en heerlijkheid van nu voortaan. 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 
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Zingen    Lied  994   :  1,2,3 en 4   “Voor hen die ons regeren” 

 

1  Voor hen die ons regeren, 

de hoofden van het land, 

bidden wij God de Here 

om ootmoed en verstand, 

dat zij bewaren hecht en recht 

al de getuigenissen, 

die ons zijn aangezegd. 

 

2  De sterken, die bewaken 

de wegen met hun woord: 

dat zij ook zullen dragen 

de zwakken in de poort, 

want hoofd en lichaam zijn in pijn 

en niemand wordt behouden, 

als dié verlaten zijn! 

 

3  Wij bidden ook om vrede, 

de aftocht van geweld: 

Heer, dat wij niet vergeten, 

hoe Gij de namen telt, 

bewaar het land voor overmoed 

en voor het blinde razen, 

de stemmen van het bloed. 

 

4  O God, Gij moet regeren 

tegen het onverstand: 

wij dienen vele heren 

tot schade van het land. 

Gij zijt genade, uw bevel 

doet leven en vergeven, 

o God van Israël! 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Aansluitend inzameling van de gaven. 

 1e collecte voor  Plaatselijk jeugdwerk 
 2e collecte voor  Diaconie 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 
 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied   858   : 1,2,3 en 4   “Vernieuw in ons, o God”    (staande) 

 

1  Vernieuw in ons, o God, 

uw liefde, lentelicht. 

Herstel ons naar uw beeld en strijk 

het kwaad uit ons gezicht. 

 

2  Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 

 

3  Geef ons, o Christus, deel 

aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 

dat slaat geen dood meer stuk. 

 

4  Drie-enig God, vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, 

dan staan wij oog in oog. 
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Zegen    (gezongen AMEN) 

 

 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  8 juni 2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat ds.  Marina van der Zwaag  voor. 
 
Pinksterzendingscollecte 
Op zondag 8 juni, is de ZWO collecte bestemd voor de Pinksterzendingscollecte  
Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en 
aardbevingsslachtoffers 
. Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder 
voortdurend geweld en ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart 
ook nog eens getroffen door een zware aardbeving.  
Veel kinderen en jongeren zijn door al het (natuur)geweld getraumatiseerd, 
maar praten over wat je meemaakt is in Myanmar een groot taboe.  
 
Open Kerk 7 juni2025 
Vakantie!! Dat is het thema van Open Kerk op 7 juni a.s. Lekker spelen in de 
zandbak, genieten van een drankje in een luie strandstoel of buiten in de tuin 
een strandspelletje spelen: badminton, playball, balspel enz. 
De boekentafel is uitgebreid met leuke boeken om in de vakantie te lezen. Ook 
voor de kinderen zijn er leuke vakantieboeken. Spannende boeken en gezellige 
wegleesboeken en ook is er beperkte reisinformatie beschikbaar. Natuurlijk 
hebben we ook koffie en thee met wat lekkers en als klap op de vuurpijl een 
zomers ijsje.  
Van harte welkom in de Sint-Martinuskerk van 10.30 – 13.00 uur. 
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Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
    

mailto:pghnv@gmail.com

